
 

 

 

Opdracht: 
- Waarom komen er altijd zo veel mensen naar Ameland? Omdat …. 
- Stel je voor dat je bij Holwerd op de boot staat te wachten.  
- Je gaat een gedicht maken waarin je vertelt waarom Ameland zo leuk en 

bijzonder is. 
 

Nodig: 
- Schrijfmateriaal en papier 

 
Aan de slag: 

- Je schrijft het gedicht in ‘ik-vorm’.  
- Begin de eerste zin met ‘ik’.  
- Schrijf daarna 7 regels op die steeds beginnen met ‘omdat’.  
- Als laatste herhaal je de eerste zin. Deze begint met ‘daarom’. 

 
 
Bijvoorbeeld: 
 
Ik ga graag op vakantie naar Ameland. 
Omdat ik graag naar het strand ga. 
Omdat ik lekker lang wil fietsen.  
Omdat daar veel gezellige restaurantjes zijn. 
Omdat de mensen daar zo aardig zijn. 
Omdat ik de vuurtoren wil zien. 
Omdat je daar goed kunt sporten. 
Omdat ik daar veel vriendjes heb. 
Daarom ga ik graag op vakantie naar Ameland. 
 
 

- Ben je klaar met je gedicht? Schrijf deze dan netjes op een mooi papier. 
- Maak er een passende illustratie bij. 
- Lees nu jouw gedicht voor aan de rest van de klas. 

 

Gedicht – Ik ga naar Ameland 


