
 

 

 

Opdracht: 
- Vroeger was het leven in Ballum heel anders. Kijk maar eens naar de foto’s. 
- Kies één van de foto’s uit en schrijf daar een verhaal over.  

 
Denk eerst na over de volgende vragen: 

- Wie zijn de hoofdpersonen? 
- Waar speelt het verhaal zich af? 
- Wat gebeurt er in je verhaal? 
- Is het verhaal grappig, serieus, spannend of …? 
-  

 
 

 
 

Verhalen over vroeger 



 
 
 

 
 
 


