
 

 

 
 

 
Opdracht: 

- Op de foto’s zie je hoe de Amelanders (en badgasten) vroeger naar het strand 
gingen.  

- Schrijf een verhaal bij één van deze foto’s. 
 
Nodig: 

- Schrijfpapier 
- Pen 
- Foto’s (vraag je leerkracht) 

 
Aan de slag: 
 

- Heb je een foto uitgekozen? Ga dan nadenken over de volgende vragen: 
o Wie is je hoofdpersoon? 
o Waar komt hij / zij vandaan? 
o Met wie gaat hij / zij naar het strand. 
o Wat gaan ze daar doen? 
o Wat nemen ze mee? 
o Welke kleding hebben ze aan? 

 
o Hoe begint (en eindigt)je verhaal? 
o Gebeurt er iets grappigs / spannends? 
o … 

 
- Vervolgens schrijf of typ je je verhaal. Plak de foto er bij. Lees dit voor aan je 

groep. 
 
 

 

 

 

Badgastenverhaal  

 

Bodemdieren 


