
 

 

 
 

 
Opdracht: 

- Je hebt vast wel eens liedjes van het Amelander shantykoor gehoord. Deze 
liederen vertellen verhalen van het leven op zee. Het bekendste lied is misschien 
wel: ‘West-zuid-west van Ameland’. 

- Je gaat hier een nieuwe versie van maken. 
- Dit kun je alleen doen of met een groepje.  

 
Nodig: 

- Youtubefilmpje: Shantykoor "West-zuid-west van Ameland" 
- schrijfpapier 
- pen 

 
Aan de slag: 
 

- Bekijk het filmpje van het Amelander shantykoor. 
 
Dit is een deel van de  tekst: 
 

West Zuid-West van Ameland, 
daar ligt een kolkje diep. 
Daar vangt men schol en schellevis,  
maar mooie meisjes niet. 
 
Refrein: 
Hoog is de zolder, laag is de vloer. 
Mooi is het meisje, maar lelijk is de moer. 

 
Toen ‘k laatst van Suriname kwam,  
zag ik van ver een schip. 
Ik dacht dat ’t aan de wolken hing,  
maar het zat op een klip  
 
Hoog is de zolder … 

 
- Bedenk nu een nieuw couplet.  

o Ieder couplet heeft vier regels 
o Regel 2 en 4 rijmen op elkaar 

 
- Je kunt het lied langer maken door meerdere coupletten te bedenken. 
- Of vraag een ander groepje één te bedenken. 
- Oefen samen het lied met jullie eigen tekst. Na ieder couplet komt steeds het 

refrein: Hoog is de zolder … 
- Natuurlijk gaan jullie dit lied ook zingen voor de hele groep. En iedereen zingt … 

Shantylied: West-zuid-west van Ameland  

 

Bodemdieren 


