
 

 

 

 

Opdracht: 

- Stel je voor… je bent een boom. Wat zou je dan allemaal te vertellen hebben? 

- Een boom staat het hele jaar op dezelfde plaats. Toch kan hij veel avonturen 

beleven. Ieder seizoen ziet hij er anders uit. Ook krijgt hij steeds andere 

bewoners in zijn takken, tussen de bladeren, op zijn stam of tussen zijn wortels. 

- Schrijf over ieder seizoen een kort verhaaltje in een echt bomendagboek. 

Nodig: 

- (lijntjes)papier 

- pen 

- kleurpotloden 

 

Aan de slag: 

- Bedenk eerst over welke boom je gaat schrijven:  

o Wat voor soort boom is het? 

o Is hij al groot of moet hij nog groeien? 

o Op welke plaats staat de boom? 

o Staan er bomen in de buurt? 

- Je begint met je eerste verhaaltje. Dat speelt zich af in de herfst. Bedenk eerst wat 

je boom allemaal kan beleven in de herfst: 

o Hoe voelt hij zich? Blij, boos, verdrietig?  

o Heeft hij ook last van het weer? 

o Komen er mensen bij hem langs? 

o Gebeurt er iets grappigs of spannends? 

o Komen er ook dieren bij hem wonen? 

- Schrijf je herfstverhaaltje. Daarna vertel je wat je boom in de andere seizoenen 

allemaal beleefd. Boven ieder verhaaltje schrijf je de naam van het seizoen. Dus: 

o verhaaltje 1: herfst 

o verhaaltje 2: winter 

o verhaaltje 3: lente  

o verhaaltje 4: zomer 

- Je schrijft het verhaal in de ik-vorm. Doe alsof je zelf deze boom bent. 

- Maak bij ieder verhaaltje ook een mooie tekening waarin je goed kunt zien wel 

seizoen het is. 

- Is je bomendagboek klaar? Dan mag je het voorlezen aan de rest van de groep. 

Bomendagboek 


