
 

 

 

Vroeger was het leven anders. Je huis, je spullen, je eten, je kleren… 

Hieronder zie je foto’s. Ze zijn gemaakt op de ambachtelijke dag in Ballum. Ze laten zien 

hoe het leven vroeger was. Wat zie je op de foto’s? 

 

  

 

 

 

     

In grootmoeders tijd 



   

 

 

    

 

 

  


