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Pastoor Scholtenweg

.................................
TEKST: PIETER JAN BORSCH

Wordt bij de St. Cle-
mens parochie
2011 het pastoor
Scholtenjaar?
.................................

Otto Antonius Scholten
(1827-1911) geboren in Olde-
markt als zoon van Petrus
Scholten en Maria ten Berge,
werd in het buiten Duinzigt
in Oegstgeest tot diaken en
in Warmond tot priester
gewijd. Hij begon in 1859 als
pastoor aan de westkant van
Nes op Ameland. Dit in een
tot kerk verbouwde schuur
en bierbrouwerij.
Pastoor Scholten heeft een
register van gebeurtenissen
in de parochie aangelegd,
met daarin de geschiedenis
van de voormalige statie en
de wetenswaardigheden van
de huidige parochie. In de
jaren 1870 begon hij actie te

voeren voor de bouw van
een nieuwe kerk. Na diverse
oproepen en publicaties in
het land stroomden de gif-
ten binnen, zodat hij met
zijn plannen een aanvang
kon maken. Zelf wilde hij
bouwen op de plek van de

oude kerk, omdat het kerk-
hof daar ook lag. De bis-
schop adviseerde hem te
bouwen op de gratis grond
aan het Burepad. Scholten
gaf in 1878 de architect P.J.H.
Cuypers opdracht de kerk te
bouwen. In latere jaren

.J.H.

kwamen beelden, het nieu-
we altaar en glas-in-loodra-
men in de kerk.
Zondag 19 augustus 1908
was voor pastoor Scholten
een bijzondere dag. Hij
schreef: ‘Een zoon van het
eiland is tot priester gewijd’.

Jan de Jong, de latere kardi-
naal, droeg die dag zijn
eerste H. Misoffer op in de
St. Clemenskerk. In 1909
was Otgerus Scholten 50 jaar
op het eiland. Hij was een
humaan mens, ook voor
andersdenkenden. Hij kende
de binnen- en buitenkant
van de families. Niet alleen
van die leefden, maar ook

van de verre voorvaderen.
Wegens hoge ouderdom
werd de oude pastoor het
laatste jaar van zijn leven
bijgestaan door kapelaan
Antonius Schaars. Pastoor
Scholten stierf op 84-jarige
leeftijd. Hij werd herbegra-
ven op de nieuwe RK be-
graafplaats van Nes in het
midden van het kerkhof.
Kees Colmer (niet katholiek)
vertelde 30 jaar na Scholtens
overlijden: ,,Katholieken en
protestanten, alles trok naar
de pastoor met hun geestelij-
ke en lichamelijke averij,
want de pastoor had een
goede kijk op ziekten en
kwaaltjes. Zo één komt er op
Ameland nooit meer. Die
man zouden jullie Roomsen
zalig moeten verklaren. En
zo is de bisschop nu óók. Dat
heeft pastoor Scholten er in
gelegd.’’

voeren voor de bouw van oude kerk, omdat het kerk- kwamen beelden, het nieu-
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